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‘Ik blijf nu dichtbij mezelf’
Autisme. Wat houdt dat precies in? Hoe is het om als vrouw
autisme te hebben?Waar loop je tegenaan? Evelien Tersteeg
(43) uit Dronten kreeg op haar 40e de diagnose en schreef
haar persoonlijke verhaal op.Met haar boekOnzichtbaarOn-
vermogengeeft zeeen inkijkje inhet levenvaneenautistische
vrouw. Inspirerend, indrukwekkend en openhartig.

DRONTEN ‘Het is wel een

ontzettend heftig verhaal’,

krijgt Evelien Tersteeg nog

wel eens als reactie op haar

onlangs verschenen boek. ‘Ik

zie zelf de heftigheid niet

meer. Ik leef dit’, legt ze uit.

‘Ik heb mijn verhaal opge-

schreven. Persoonlijk. Prettig

leesbaar en met af en toe een

grapje. Om het ook een beetje

luchtig te houden.’

In die twintig weken dat ze

wachtte op een autisme-

onderzoek bij de GGZ, begon

Evelien alvast te schrijven.

‘Dat deed ik ommijn hoofd te

ordenen’, vertelt ze. ‘Het

wachten duurde zó lang en ik

wilde me alvast verdiepen in

door er heel veel over lezen.

Maar ik kwam er al snel

achter dat er vooral heel veel

boeken zijn over jongens of

kinderen met autisme en

boeken voor ouders. Wat ik

miste was een persoonlijk

verhaal.’

Een verhaal zoals dat van

haar. Van een jonge vrouw,

moeder van twee kinderen,

met een baan die haar niet

helemaal past. Van een vrouw

die merkt dat ze anders is dan

de mensen om haar heen.

Snel overprikkeld. Niet zo

handig in sociale contacten.

Het hoort bij haar en inmid-

dels heeft ze een manier

gevonden om ermee om te

gaan.

Totdat haar vader in 2017 na

een ziekbed overleed. ‘Mijn

wereld stortte in. Ik ging in

therapie voor rouwverwer-

king en daar liep ik op een

gegeven moment vast. De

klachten bleven en dat zou

niet moeten. In diezelfde

periode sprak ik mijn nicht,

ze is van dezelfde leeftijd, en

zij vertelde dat ze de diagnose

autisme had gekregen.’ Tot

grote verbazing van Evelien.

‘Ik zei: “Jij autistisch? Dat had

ik bij jou echt niet gedacht!”

Nu merk ik dat mensen ook

zo bij mij reageren.’

Haar nicht vertelde openhar-

tig over de dingen waar ze

tegenaan liep en Evelien

herkende zich helemaal in

haar verhaal. ‘Het was ook in

deze periode dat we op de

basisschool van mijn zoon

moesten komen. Hij moest

een dyslexie-onderzoek doen,

maar weigerde woorden te

lezen die niet bestonden.

Normaal is hij best wel mee-

gaand. Dat hij zo resoluut

was, verbaasde me. We wis-

ten dat ook hij zijn eigen

gebruiksaanwijzing had en

dit was weer zo'n dingetje dat

in het oog sprong. Zou het

autisme kunnen zijn, vroeg

ik. Dat herkende de schoolbe-

geleider wel.’

Haar zoon vindt het heel

prettig dat zijn moeder ook

autisme heeft. ‘Ik begrijp

namelijk heel goed waar hij

tegenaan loopt.’

Bij Evelien duurde het iets

langer voordat ze de diagnose

kreeg. ‘Ik besprak het met

mijn therapeut en zij vond

ook dat ik me verder moest

laten onderzoeken. Ik kreeg

een verwijsbrief voor de GGZ.

Pas zeven maanden later kon

ik daar terecht. En dan ben je

er nog niet, hè? Je krijgt eerst

een intake waarin wordt

bepaald of het wel zinvol is

om dit traject in te gaan. Een

paar weken later had ik sa-

men met mijn man een ge-

sprek met een psycholoog,

weer een paar weken later

met mijn moeder over mijn

kindertijd en uiteindelijk nog

weer heel wat weken later

kreeg ik eindelijk de uitslag.’

Autisme. Een behandeling

wilde Evelien niet. Ze had

namelijk eerder therapieën

gevolgd om vooral te leren

over je grenzen te gaan zon-

der daar zo min mogelijk last

van te hebben. Dat werkte

niet. ‘Je zult moeten leren om

dicht bij jezelf te blijven. Ik

ging constant over mijn gren-

zen heen en liep op een gege-

ven moment vast. Na het

overlijden van mijn vader

heb ik veel geleerd in de

therapie voor rouwverwer-

king. Ik ben verdergegaan,

nadat ik de diagnose kreeg.

op de ingeslagen weg.’

Er speelt nog iets anders,

vertelt ze. De online methode

die ze kort volgde, was vooral

gericht op mensen die geen

idee hadden wat autisme

inhoudt. Bovendien werd

daar een wel heel simpel

beeld geschetst. ‘Kees heeft

autisme. Het stoplicht staat

op groen. Halverwege het

zebrapad springt dat op rood.

Keest stopt. Ja sorry, maar

daar kan ik niks mee.’

Overprikkeld

Het klassieke beeld - niet in

staat zijn om contacten te

leggen, raar gedrag en niet

zelfstandig kunnen leven -

daar voldoet Evelien niet aan.

‘Bij autisme denk je meteen

aan de film Rain Man, maar

ik heb een ander soort autis-

me, namelijk Asperger. Een

vorm waar je niet gelijk aan

denkt en daardoor dus niet zo

snel wordt ontdekt. Dat was

voor mij ook de reden om

mijn verhaal op te schrijven.’

Voor de diagnose had ze altijd

het idee: hup, schouders

eronder en doorgaan. ‘Ik deed

altijd wat anderen wilden. Nu

weet ik: ik kan niet wat bij

anderen altijd makkelijk lijkt

af te gaan. Een dagje dieren-

tuin? Nee, daar pas ik voor.

Mensen waren echter niet

gewend dat ik nee zei. Ik geef

nu mijn grenzen aan. Ik kies

op dit moment voor mezelf

en daardoor ben ik ook een

leukere moeder en echtgeno-

te. Want ik weet: als ik toch

naar bijvoorbeeld de dieren-

tuin ga en overprikkeld raak

dat ik daar de volgende dag

de prijs voor betaal.’

Genieten van muziek

‘Mijn filter is kapot: ik krijg

alles binnen. Om het maar

even simpel te zeggen.’ Ze

lacht: ‘Minder leuke prikkels,

maar dus ook heel mooie. Ik

kan heel erg genieten van

muziek; ik hoor élk klankje.

Ook heb ik echt een superfo-

cus voor zaken die mijn inte-

resse hebben.’ Ze koos be-

wust niet voor medicatie

tegen al die prikkels. ‘Dan

verlies ik ook een groot stuk

van mijzelf. Ik zet in op goed

plannen en mijn grenzen

bewaken.’

Ze nam dan ook afscheid van

haar baan als docent op een

middelbare school.

‘De leerlingen waren hartstik-

ke blij met mij, want ik bood

veel structuur mét ruimte

voor een grapje. Maar nie-

mand zag hoeveel moeite het

me kostte. Ik moest bijslapen

om er voor mijn gezin te

kunnen zijn. Door open te

zijn snappen mensen ook

waarom ik bepaalde keuzes

maak. Ik heb mijn hele leven

op reserves gedraaid. Nu niet

meer.’
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